
   

Het nijlpaard 
 
 
 
 
 
 
het nijlpaard staat versuft te dromen 
ik ben het paard denkt hij 
ik ben het nijlpaard dat hier staat te dromen 
er is geen wuivend riet 
er zijn geen groene zomen 
er is geen modder hier 
het water wil niet stromen 
ik ben het paard dat denkt 
wat sta ik hier te bomen 
ik ben het nijlpaard in mijn eigen dromen 
ik ben te moe om er weer uit te komen 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Digter: Bergman [pseudoniem van A.A. Kok], 1921 

Jaar: 1960 
 
Bron: Ik ga mezelf maar na (1960). Nunspeet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


